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                          Vrijwilligersbijeenkomst 
       
Na  Lang wikken en wegen heeft het bestuur de knoop doorgehakt en de vrijwilligers           
bijeenkomst gecanceld i.v.m.  het weer oplopen van corona, wanneer het weer kan willen 
we op een meer ontspannen manier een leuke avond voor de vrijwilligers organiseren. 
 
 
 
                                  
                                             Het dragen van mondkapjes 
 
 
 
Zoals al in een aparte mail is aangegeven, willen we ook in het Heidehuus het dringende 
advies van het kabinet opvolgen om binnen mondkapjes te dragen. 
Dit houdt in: 
 
 

 

 Mondkapje op bij binnenkomst in het Heidehuus 
 Zit u aan tafel dan kan het mondkapje af. 
 Bij iedere verplaatsing binnen de ruimte ,mondkapje op bij:    
 
                               Bestellingen aan de bar   

                               Toiletbezoek 

                                Biljarten en sjoelen 

Mondkapje te koop bij de bar in het Heidehuus voor € 0,70 

Uiteraard blijft als eerste : HOUDT 1,5 METER AFSTAND voor jezelf en de ander. 

 

 



                                 KAARTEN 

Om in deze tijd van corona te willen starten met een kaartclub of kaartavond, lijkt nou niet be-
paald slim. 

Maar er van uitgaande dat corona straks onder controle is en activiteiten weer mogelijk zijn, is 
het goed om te weten of er mensen geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld: 

 een kaarttoernooi 
 regelmatig een kaartavond 
 kruisjassen, klaverjassen, hartenjagen 
 of noem maar op 
  
Om e.e.a. duidelijk te krijgen kun je vóór 26 oktober een mail sturen naar:                                         
robertbaakman@live.nl   

Graag vermelden waar je voorkeur naar uitgaat, uiteraard zijn meerdere opties mogelijk en 
ideeën van harte welkom. 

  

  

                            DAAR ZIT MUZIEK IN 

Na het dagdromen in de vorige nieuwsbrief oaver hoe mooi het zol weazen;                                               
een eigen band in de Heide, dit keer een heel concrete vraag: is er interesse in de Heide,            
oftewel zijn er enthousiaste mensen die: 

 in een band willen zingen of spelen? 
 al wat ervaring hebben met een muziekinstrument en er aan toe zijn om samen te spelen? 
 vanuit hun ervaring mee willen denken en doen om de boel op gang te helpen? 
 over apparatuur (of instrumenten) beschikken om e.e.a. op te starten? 
  

Ben je enthousiast, geef je dan op vóór 26 oktober, mailen naar: robertbaakman@live.nl 

Graag zoveel mogelijk informatie over jezelf v.w.b. het onderwerp. 
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Cadeau van de bibliotheek 
Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november leest heel Nederland 
daarom één boek: Het zwijgen van Maria van Judith Koelemeijer. Elke familie heeft zijn verhalen. In Het zwijgen van 

Maria Zachea vertellen twaalf broers en zussen het ware verhaal van hun familie. Deze literaire non-fictie van Judith Koelemeijer 
krijg je in november cadeau van de bibliotheek.  

Het zwijgen van Maria Zachea 

De oude moeder heeft een hersenbloeding gehad en hult zich sindsdien in een mysterieus stilzwijgen. Ze wordt verzorgd door haar 
twaalf kinderen. Wat weten die kinderen van hun moeder? Wat weten ze eigenlijk van elkaar? Hoe kijken ze terug op hun gezamenlij-
ke jeugd in de jaren vijftig en zestig? Met hun familiegeschiedenis ontvouwt zich de geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw. 

Judith Koelemeijer (1967) debuteerde in 2001 met Het zwijgen van Maria Zachea, waarmee zij de NS Publieksprijs won en waarvan 

meer dan 300.000 exemplaren werden verkocht. Ook haar volgende boeken, Anna Boom en het autobiografi-

sche Hemelvaart, werden bestsellers. Sinds een aantal jaren werkt zij aan de biografie van Etty Hillesum.                         

Judith Koelemeijer woont in Amsterdam met haar man en twee kinderen. 

 

                              OPZETTEN LEESCLUB 

 

1 van de activiteiten die heel goed in coronatijd( en daarna ) passen is het opzetten 
van een leesclub.  

Wie belangstelling heeft nodigen we uit om in november het gratis boek van de     
bibliotheek te halen (ook als je geen lid bent kun je het boek ophalen) en te lezen    
zodat we eind november een keer bij elkaar kunnen komen om te kijken of en hoe  
we een leesclub op kunnen zetten ( met hulp van de bibliotheek) . 

De uitnodiging voor de 1e bijeenkomst komt in de volgende nieuwsbrief. 



                                   ETEN MET EN DOOR DE BUURT 

 

Ook voor deze activiteit is, met de kookgroep, de afweging gemaakt om het in de 
maand oktober niet door te laten gaan. 

 

 

 

 

 

Hopelijk is het volgende maand wel weer mogelijk 

 


